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Verzonnen? Zielsgeheugen? Lijntje naar vorige levens?

Vroege
herinneringen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ‘vroege jeugdherinneringen’ bij-
na allemaal stammen uit de leeftijdsperiode tussen de drie en vier jaar. Er
zijn nauwelijks volwassenen die zich spontaan situaties herinneren uit hun
éérste levensjaar of van net na de geboorte. Volgens psychologen zijn zulke
herinneringen praktisch onmogelijk. Is dat zo? Reincarnatietherapeute Ma-
rianne Notschaele deed een oproep op social media en vroeg: ‘Wat is jouw
vroegste jeugdherinnering?’

Tekst: Marianne Notschaele-den Boer

Als jij terugdenkt aan je allervroegste kinderjaren, welke herinneringen komen er dan meteen
bovendrijven? Hoe jouw pop eruitzag of hoe zacht jouw knuffelbeer aanvoelde? Dat je je
verjaardag vierde als peuter en blij een speelgoedautootje in ontvangst nam? Dat je het als
baby benauwd kreeg in de wieg onder een te warm donsdekentje? Misschien herinner je je
dat je in de box lag en speelde met iets dat een tingelend geluid maakte en dat boven je hoofd
hing? Of vond je het vreemd ruiken in het ziekenhuis, meteen na je geboorte? Grote kans dat
psychologen, als ze dit lezen, nu meewarig hun hoofd schudden. Vroege herinneringen aan
baby- of baarmoedertijd zijn volgens hen praktisch onmogelijk, ook al lijken die herinneringen
levensecht.

Eén van mijn vroegste herinneringen is deze. Ik zit in een hoge kinderstoel in de woonkamer

en ben ongeveer anderhalf jaar oud. Ik voel hoe een slabbetje om mijn nek geknoopt zit. Af en toe voert mijn moeder me een drabbig
papje vanaf een lepel. Ze zegt: “Hapje voor papa, hapje voor mama.” Ineens voel ik hoe de kinderstoel waarin ik zit, opgepakt wordt.
Een kort moment zweef ik door de lucht. In plaats van ‘aan de eettafel’ zet mijn vader me in de kinderstoel ‘voor het raam’. Gelig

licht, afkomstig van een hanglamp boven de tafel, wijzigt voor mijn kinderogen in een groot donker vlak, het woonkamerraam. Bui-
ten is het donker. Eind van de middag, begin van de avond? Ik hoor mijn vader zeggen: “Kijk, dat is nou sneeuw! Allemaal vlokjes.”

Ik vraag me af wat dat donkere vlak, een raam, precies is. Vervolgens zie ik kleine witte dingetjes langzaam naar beneden vallen. Ik
probeer één vlokje te volgen, maar er dwarrelen zoveel sneeuwvlokjes naar beneden, dat ik er duizelig van word. >
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Tk was net geboren en voelde me
verdrietig, omdat ik niet duidelijk kon

maken dat ik alles begreep’

De illusie van het geheugen

Psychologe Julia Shaw vertelt in haar boek De illusie van het
geheugen, dat een herinnering zoals die van mij onmogelijk

is. Volgens haar ‘kun je je niet stellig herinneren wat voor een
mobile er boven je wiegje hing, hoe de verloskamer er net na je
geboorte uitzag, of hoe de warmte aanvoelde in de baarmoeder.’
Hersenen van baby’s zijn fysiek nog niet in staat om herinnerin-
gen aan te maken en die langdurig op te slaan. Volgens Shaw
ontbreekt het zuigelingen en jonge kinderen aan begrip en
onderscheidingsvermogen. In haar boek schrijft ze dat jonge
kinderen wel herinneringen kunnen aanmaken, maar dat ze die
niet kunnen vasthouden totdat ze volwassen zijn. Toch zijn er
wel degelijk volwassenen die zich situaties of gevoelens blijven
herinneren uit de vroege kindertijd, zelfs uit de periode van net
na hun geboorte. Ze zijn op latere leeftijd prima in staat te be-
schrijven wat ze in die specifieke situaties zagen, hoorden, voel-
den, roken of proefden. Julia Shaw, en velen met haar, menen
dat dit te danken is aan ‘bronnen buiten onszelf waaraan we
die informatie ontlenen, zoals oude foto’s of verhalen van onze
ouders.” Ons menselijk brein is in staat allerhande informatie-
stukjes aan elkaar te plakken tot een voor ons sluitend geheel,
zodat ze gaan aanvoelen als echte herinneringen.

Mijn ouders hebben het nooit gehad over een ‘sneeuwmoment
in de kinderstoel’, toen ik opgroeide. In het album met foto’s

uit mijn jeugd zit geen enkele foto geplakt die hiermee ver-
band houdt. Toch onthield ik die vallende sneeuwvlokjes die

ik vanuit de kinderstoel zag, omdat dat moment grote indruk
op me maakte. Eenmaal volwassen sprak ik een keer met mijn
ouders over deze vroege herinnering. Mijn vader zei: “Tk weet
daar niets meer van”, mijn moeder vulde aan: “Ik ook niet, maar
het is wel typisch je vader om je op zo’n manier met sneeuw te
laten kennismaken.” Die allervroegste herinnering, het moment
waarop ik de vallende sneeuwvlokjes voor het eerst zag, wat ik
toen hoorde en voelde, bleef door de jaren heen exact hetzelfde.
Ik kon die herinnering noch veranderen noch uitbreiden. Is dat
een kenmerk van een echte herinnering?

Baby met zielsgeheugen

Natuurlijk weet ik heel goed dat onze hersenen in staat ziin

losse opgeslagen stukjes informatie aaneen te breien tot een
logisch geheel, onder het mom van een echte herinnering. Ons
brein kan gekke trucjes met ons uithalen. Maar om direct alle
vroege jeugdherinneringen in een psychologisch wetenschappe-
lijk verantwoord hokje te persen, is ook zo wat. Naar mijn idee
is een baby die aan een nieuw leven begint, geen onbeschre-
ven blad. De ziel die plaatsneemt in een nieuw lichaam draagt
energetisch gezien een schat aan ervaringen met zich mee. En
daar zitten ook herinneringen aan situaties uit eerdere incar-
naties tussen. Voor de ene ziel gaat het om vage herinneringen
uit een ver verleden, voor de andere ziel staat de deur naar een
recent vorig bestaan meer open. Dit hangt af van zielsbewust-
zijn en/of in hoeverre vorige levens wel of niet emotioneel zijn
afgerond. Allerlei ervaringen uit voorgaande incarnaties kunnen
de huidige zielswaarneming van een pasgeboren baby beinvloe-
den. Vergelijk het met dit: je hebt net een nieuwe auto gekocht
en opeens kom je dat merk of die kleur auto vaker tegen dan
gewoonlijk. Bij jou in de straat, op de snelweg, in reclamefilm-
pjes, op afbeeldingen in tijdschriften. Je reactie op auto’s wordt
beinvloed door de zojuist gedane aankoop. Het is niet zo, dat er
ineens allemaal auto’s van hetzelfde type en in dezelfde kleur in
jouw omgeving rijden. Die auto’s vallen wél meer op, omdat je
recent met de aankoop van een voertuig bezig bent geweest.

Restje vorig leven

Heb je als zielsenergie net een vorig bestaan gehad waar je
bijvoorbeeld een menselijk lichaam verliet dat stierf tijdens een
ijzige sneeuwstorm? Grote kans dat je in de daaropvolgende
incarnatie op een nieuwe sneeuwsituatie emotioneel reageert.
Het begrip sneeuw is dan in het zielsgeheugen opgeslagen als
doodsoorzaak. De onthouden gedachte ‘sneeuw heeft te maken
met sterven’, kan ervoor zorgen dat de gereincarneerde ziel in
het nieuwe babylijfje onbewust een linkje legt met de ervaring
uit een vorig leven. Een oude zielsherinnering wordt nieuw
leven ingeblazen. Omdat emotionele gebeurtenissen die gevoed
zijn door trauma’s uit een eerder bestaan lang blijven hangen in
het zielsgeheugen, informeer ik als therapeut bij cliénten altijd
naar hun vroegste jeugdherinnering. Beschrijvingen van zulke
herinneringen gebruik ik vaak als vertrekpunt om bij emotionele
bronervaringen in vorige levens te komen. Met dit hinkstap-
sprongetje zijn trauma’s uit het verleden sneller op te sporen om
hedendaagse problemen op te lossen.

Zo ontdekte ik tijdens een regressiesessie dat mijn kinderstoel-
herinnering op jonge leeftijd (duizelig worden van sneeuw-
vlokjes) terug te voeren was op een sterfervaring in een eerder
leven, in een ijskoud gebied. Als man, een eskimo/inuit, op zoek
naar voedsel voor zijn hongerige kinderen, werd ‘ik’ aangevallen
door een beer die mijn arm openreet. De inuit bloedde dood in
een hevige sneeuwstorm. Grappig detail: mijn ouders van nu
ken ik uit dat leven. Mijn vader was toen mijn vrouw, mijn moe-
der één van mijn kinderen*. Aan tafel zitten in de kinderstoel

- een hernieuwd voedselmoment met personen die me bekend
voorkwamen - was dus een prachtige trigger, al begreep ik dat
toen nog niet. Wel sloeg ik dit voor mij emotioneel belangrijke
moment in mijn jonge kinderbrein op. Een ‘vroege herinnering’,
die ik pas als volwassene echt begreep.
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De trap afzweven

Naar aanleiding van mijn oproep op social media - ‘Wat is jouw vroegste jeugdherinnering?’ - ontving ik ruim zestig reacties. Nog
dank daarvoor! Bijna alle gemelde herinneringen zijn - een hoeraatje voor de wetenschap - inderdaad onder te brengen in de leef-
tijdscategorie twee tot vier jaar. Slechts enkele inzenders berichtten over herinneringen aan hun eerste levensjaar of aan de periode

vlak na de geboorte. Hieronder vind je een greep uit die laatste categorie, herinneringen rondom het eerste levensjaar, die duiden op
een groter zielsbewustzijn en een besef ‘dat er meer is’.
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Bijna verdrinken

Omdat ons geheugen slechts een klein
zetje nodig heeft om in beweging te ko-
men, kan het lezen van andermans (soms
universele) jeugdherinneringen jouw
(ziels)geheugen activeren. Laat je eens
verrassen door wat er spontaan bij jou
opkomt aan herinneringen die ergens in
je onderbewustzijn sluimeren. De volgen-
de inzendingen passen netjes binnen het
wetenschappelijke kader ‘Herinneringen
in de categorie twee tot vier jaar”:
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Meer aan de hand?

Komt een ‘echte vroege herinnering’ bij je
op, of een combinatieherinnering: deels
verzonnen, deels een geziene foto, deels
omdat je erover hebt horen vertellen
door anderen? Interessanter vind ik de
vraag waarom je je juist dat fragment of
die specifieke situatie herinnert. En hoe
je dat omschrijft, want taal ‘verraadt’ veel
over wat je onbewust bedoelt. Ook kun
je een ‘vroege herinnering’ gebruiken als
hinkstapsprong naar een gebeurtenis in
een vorig leven. Probeer het zelf eens,

als je hoogsensitief bent. Gebruik jouw
herinnering in een meditatie of visuali-
satie als vertrekpunt om te speuren naar
wat er achter zit.

Had de baby die zijn beentjes door de
spijlen van de box wurmde, een vorig
leven in gevangenschap achter tralies?
Kende het meisje dat zo boos was op
haar oma en niet wist waarom, haar uit
een eerder bestaan? Stond de gestrafte
jongen in de kleuterklas met de armen
omhoog in de hoek, al eerder in dezelfde
positie in een ander leven? Ik zou willen,
dat wetenschappers gaan onderzoeken
dat vorige levens kunnen schuilgaan
achter vroege jeugdherinneringen’. Ge-
valletje out of the box denken. *

', hoofdstuk 9.




